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Project Volhouders, steun in de strijd,

door en voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire
Rotterdam

VOLHOUDERS

De andere kant
Bij de lotgenotenbijeenkomsten van Volhouders zijn we de schaamte voorbij. In alle eerlijkheid delen we
onze pijn. En tegelijk laten we elkaar de andere kant zien. Onlangs deden we een rondje over:"Wat is de
belangrijkste les die je door deze strijd geleerd hebt? " In elk verhaal kwam het geven terug. “De grootste
ramp van de magere jaren was dat ik niets te geven had. Maar toen leerde ik ook dat ik kon geven op andere
manieren dan met geld. Aandacht geven is meer waard.” Een ander: “Van mijn compensatiegeld heb ik een
hulpactie naar mijn vaderland gedaan.” Nog iemand:

“Door die armoede weet ik hoe sterk en creatief ik ben.”

Het delen van de pijn én de hoop, is een enorme

stimulans voor het emotionele herstel. Samen zien we

de andere kant.

In de clip ‘De Schaamte voorbij” kun je die beide
elementen ook goed horen. Je ziet strijdvaardige

mensen en je hoort de hulpkreet om herstel... Kijk en

luister even! https://www.youtube.com/watch?
v=De7A0y29G2Q

De storm van de Belastingdienst zal niet snel gaan

liggen, de onrust zal nog jaren duren, het onrecht maar

langzaam rechtgezet. Maar in de storm kunnen we

elkaar helpen om staande te blijven, sterker te worden en innerlijk te helen. We willen door met ons leven!

Waar we het niet over gaan hebben

In deze nieuwsbrief besteden we geen aandacht aan het
signaal van de advocaten, die vanwege teleurstelling met
de UHT niet meer in gesprek gaan met de overheid. We
gaan het niet hebben over de malafide bewindvoerders
die over de rug van slachtoffers hun eigen zak gespekt
hebben. We gaan het niet hebben over de troosteloze
beloften van Mark Rutte die tegen beter weten in
volhoudt dat het snel beter zal worden. We gaan niet in
op wat voor negativiteit dan ook. Deze keer houden we
het lekker positief!

Kernteam gestart!

Volhouders groeit en afgelopen maandag was er een
eerste bijeenkomst van het nieuwe kernteam. Tien
Volhouders uit de diverse groepen in de stad, gaan samen
regelmatig de lijn uitzetten en activiteiten organiseren.
Ninny leidt het team, waarin ieder de ruimte krijgt om de
eigen talenten in te zetten.

Koningsdag verrassing

Op Koningsdag staan Ninny en Houria langs de route en
zal koningin Maxima met hen in gesprek gaan. De
koningin wil van hen meer horen over Volhouders en het
is om samen die strijd te strijden.

Toneelstuk Verloren Onschuld

Op 12 mei gaat een bijzondere theaterproductie in
premiere. Het theaterstuk Verloren Onschuld is de
uitkomst van een samenwerking tussen het Rotterdams
Wijktheater en de Volhoudersgroep van Zuid. Gebaseerd
op vele getuigenissen van de lotgenoten uit de eerste
hand, geeft de voorstelling een ontluisterend beeld van
de hel die de slachtoffers tussen 2005 en 2019 hebben
doorleefd.

“DIE VROUW, DIE BEWINDVOERDER, ZEI IEDERE DAG
TEGEN MIJ DAT IK EEN FRAUDEUR WAS. TOEN MIJN
ZOON OVERLEED - DAT IS EEN ANDER VERHAAL, DAAR
WIL IK HET NU NIET OVER HEBBEN - SMEEKTE IK HAAR
OF IKALSTUBLIEFT 100 EURO MOCHT HEBBEN OM MIJN
KIND TE BEGRAVEN. OM WAT MENSEN UIT TE KUNNEN
NODIGEN. DIT WAREN HAAR WOORDEN: JIJ DENKT
ECHT DAT J1J EEN GELDBOOM HEBT, HE? HIJ IS TOCH AL
DOOD." DIE WOORDEN BREKEN MIJ NOG IEDERE DAG.”

In de formele setting van een Waarheidscommissie zit het
publiek aan tafel met gedupeerden en spelers. De
verhalen die naar voren worden gebracht zijn veertien
jaar lang ongehoord gebleven, niet serieus genomen
door omstanders, familieleden en hulpverleners, en
stelselmatig weggewuifd als ‘treurige incidenten’ door
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politiek, Belastingdienst en gemeenten. Aansluitend op
de voorstelling volgt er een nagesprek.

Het script is tot stand gekomen op basis van gesprekken
met deelnemers van lotgenotengroepen. Zonder hun
openheid, kwetsbaarheid en welbespraaktheid was deze
tekst er niet geweest. Wij hebben oneindig veel respect
voor hen en zijn dankbaar voor deze bijzondere
samenwerking. In onze ogen zijn deze slachtoffers de
ware strijders/ volhouders in onze maatschappij.

Rondom elke voorstelling ontwikkelt het Rotterdams
Wijktheater een randprogramma. Daarin krijgt iedereen
de kans en de ruimte om hun gevoelens en ervaringen
rondom dit beladen onderwerp te delen.

Ga naar de website van het Rotterdams wijktheater en
boek je tickets!
https://www.rotterdamswijktheater.nl/productie/verloren

-onschuld/
Fonds de Loods en IPW

Omdat bij de Belastingdienst veel vastloopt, ontstaan er
gelukkig ook nieuwe initiatieven. We spraken met Fonds
de Loods (onderdeel van st de Verre Bergen). Zij kunnen
bepaalde gezinnen met kinderen bijstaan, door de hele
schuld over te nemen.

0ok het IPW ontwikkelt een plan waarbij situaties die
hopeloos vast zitten, met een Doorbraakteam geholpen
worden.

Maatjes: Het werkt!

Project Volhouders steunt gedupeerde gezinnen die dat
willen met een maatje. Dat is een betrokken
Rotterdammer, die op allerlei praktische manieren naast
het gezin gaat staan. De maatjes doen wat er in het gezin
nodig is. Soms is dat gewoon een luisterend oor hebben,
of meegaan naar de rechtbank, of orde in papieren
aanbrengen.

Op 20 april hebben we in Delfshaven een avond waarop
ouders en maatjes elkaar ontmoeten.

Nu steeds meer Volhouders om een maatje vragen,
hebben we dringend nieuwe vrijwilligers nodig die dit
pittige maar supermooie werk willen doen.

Voel je je aangesproken? Meld je snel bij
Janneke van Losser. Zij is trainer en coach bij de
Rotterdamse Douwers en breng haar expertise in

bij ons maatjesproject. Mail naar

janneke@rotterdamsedouwers.nl

Thema-avond Emotioneel herstel

Op 25 mei hebben we een thema-avond waarop twee
psychologen ons meenemen in alles wat met emotioneel
herstel te maken heeft. Ze zijn gespecialiseerd in het
helpen van mensen met een niet-westerse achtergrond,
wat voor ons belangrijk is. Eén van onze gedupeerden,
Tamika, zal vanuit haar eigen deskundigheid en ervaring
ook meewerken.

Lotgenotendag

b xs —
Na het succes van vorig jaar doen we ook dit jaar weer en
Lotgenotendag voor heel Rotterdam in Islamunda, begin
juli. Het wordt vast een mooie dag. Op onze website kun
je binnenkort de datum vinden.

We krijgen steun!

Deze maand werden we verblijd door de stichting de
Verre Bergen. Ze steunen ons financieel en daardoor
kunnen we drie dingen doen:

a) Er wordt een gloednieuw Volhouders kaartspel
ontwikkeld, waarmee we in spelvorm diepere gevoelens
leren beseffen en verwoorden.

b) We gaan een podcast opzetten met verhalen uit ons
midden die breder gehoord mogen worden.

¢) We ontvingen middelen om de Lotgenotendag tot een
succes te maken.

Momenteel lopen er acht trajecten en er zijn er drie in
voorbereiding. De eerste ervaringen zijn positief! Ook als
je voor een bepaald oderwerp een maatje wil (bijv alleen
voor administratie) dan kan dat.

Volhouders wordt mogelijk gemaakt door gemeente
Rotterdam, Laurensfonds, Oranjefonds en de
Welzijnscoalitie Delfshaven.
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